
 
 

Jaarverslag 2013 PV-Utrecht 
 

Dit verslag van de PV-Utrecht geeft een overzicht van de activiteiten van 2013. De activiteiten “Utregse Zeildag”  
“Try-Outdoor weekend Ardennen” en “Winterefteling” zijn wegens te weinig deelname niet doorgegaan. Ook de 
aangekondigde schietworkshop is niet doorgegaan.  
 
Wintercircus Utrecht 3 januari. 
In hartje winter in de bittere kou, hebben we veel leden het wintercircus bezocht.  Zeker 70 collega's met kin-
deren hebben genoten van prachtige paarden een tweetal geniale clowns en razende acts. Kleine jongetjes 
begonnen te glunderen bij een acht tal motorfietsen die in een bol (dus in een soort ronde kooi)  kris kras door 
elkaar. Wat ze uitspraken ontlokte als ‘oh joh toch dat is vet’. 
 
Surinaamse kookworkshop 21 maart 
Donderdag 21 maart was de grote dag. Voor het eerst hebben we in Westraven een kookworkshop gehouden. 
Deze workshop was binnen drie uren volgeboekt. Er waren 30 deelnemers. Vooraf heeft de organisatie een 
kookboek samengesteld met de te maken recepten.  
Voordat we startten met koken werd een toelichting gegeven over de gerechten en ingrediënten die we gingen 
gebruiken. Vervolgens heeft iedereen een gerecht gekozen dat hij/zij onder begeleiding van Ardjoen ( roti met 
kip), William (pompoen moksi alesie), Gerda (rijst met pom en kip in tomatensaus), Roy (satés en teloh), Heidy 
(saotosoep en petjil) kon klaarmaken. Dit ging in een rap tempo. Na het koken hebben we met zijn allen de 
tafels gedekt en heerlijk gegeten. Zelfs enkele directeuren waren langs gekomen en hebben meegegeten. Zoals 
het hoort hebben we de keuken en het restaurant schoon achtergelaten. 
 
 

      
 
Algemene ledenvergadering 11 april (ALV) 
Onder het toeziend oog van vier leden hebben we de ALV gehouden. Net als voorgaande jaren is de contributie 
niet verhoogd. Twee aftredende bestuursleden waren herkiesbaar en zijn weer voor drie jaar aangetreden. 
Monique Bouwman is gestopt als bestuurslid en hartelijk bedankt voor haar jarenlange verdiensten. Door de 
kascommissie is een positief akkoord gegeven 
 
Stedentrip naar Brugge 12 april 
 

     



 
 
Vrijdag 12 april om 8.00 uur zijn we met een groot gezelschap vertrokken richting Brugge. Na een paar korte 
stops kwamen we rond 11.00 uur in Brugge aan. Sommige hebben enkele prachtige wandelroutes (deze werden 
in de bus verspreid) gelopen, enkelen zijn gaan winkelen, weer anderen gingen musea bezichtigen. Kortom een 
leuke stad voor ieder wat wils. Zelfs voor de bierliefhebbers onder ons, is 2Be in de Wollestraat een onmisbaar 
adresje. Hier vind je Belgisch bier in alle soorten en formaten, maar ook ander producten zoals chocolade en 
jenever. Rond 17.00 uur zaten we gepakt en vermoeid in de bus richting Nederland. Op de terugreis hebben we 
genoten van de meegesmokkelde Belgisch chocolade. Om het mooie dagje Brugge met elkaar te delen en af te 
sluiten hebben we samen genoten van het heerlijk Oosters buffet te Breda. 
 

Westraven Motorrit 23 t/m 26 mei 
Een gezellig weekend met 20 deelnemers. 
 

     
 
Workshop Schilderen 29 juni 
Een (verkort) verslag van Astrid Salamons die samen met Kitty van Mullem als eerste PV-De Peilstok leden aan 
een Utrechtse activiteit deelnamen. Met het maximum aantal deelnemers van 15.Wij (Kitty en Astrid) gaan 
kijken of de kunst van het schilderen iets voor ons is. De uitnodiging was zo prikkelend dat we ons direct 
hebben aangemeld om teleurstelling te voorkomen. Gehuld in oude kleren rijden we de parkeerplaats bij 
Zuidersluis in Nieuwegein op, wat een geweldige rustgevende en inspirerende plek. Na tekst en uitleg van 
kunstenaar Henk Kroezen gaan we aan de slag we zijn met z’n vijftienen jong en oud, veelal ervaren kunste-
naars en 4 beginners. Ik hoor Henk nog de vraag stellen: ‘wie is er bang voor het witte doek’…… witte doek we 
zitten toch niet in een film…… 
 

   
 
Er liggen volop afbeeldingen/foto’s ter inspiratie en het thema deze keer is Spiegelingen. Het is stil om me 
heen……. Iedereen in zijn eigen (kunst) wereldje, geweldig om dit waar te nemen en het geeft ook innerlijke 
rust…….. nou ja toen Martine zei ‘zullen we lunchen’ kreeg ik het toch even Spaans benauwd, er stond nog geen 
schets op het oh zo maagdelijke witte doek. Uiteindelijk dankzij de hulp van Henk heb ik m’n kladschets ver-
werkt; een beetje plakken en knippen nou nee gewoon het scheuren van het papier deed de rest. 
Na een heerlijke lunch en een wandelingetje bij de sluis weer verder. Ik krijg zin in een Safari, een wandeling 
door een weiland met een geweldige korenschoof of het wad op, en wat dacht je van de bergen in….. teveel om 
op te noemen. Dan is het werken naar het einde van dag rode konen van de inspanning en inspiratie bij 
menigeen. De dag sluiten we af met een expositie van eigen hand(en) en een lekker hapje en een drankje! 
Wij kijken terug op een fantastische schilderworkshop. Kunstzinnige groet uit de polder. 



 
 

Vaartocht senioren 12 juli 
Dit keer is de vaartocht gehouden in juli, buiten het vakantieseizoen van veel senioren. Dat hebben we gewe-
ten! Met 127 aanmeldingen een nieuw record! 
Het was al vroeg druk bij Blokhoeve in Nieuwegein. De bussen waren wat laat, maar hierdoor kon Theo van de 
Gazelle wat uitgebreider met een aantal oud medewerkers spreken. Bovendien heeft hij in de bussen ons nog 
een heel fijne dag toegewenst. Deze actie werd door de senioren zeer gewaardeerd.  
Tegen half elf arriveerden we Leiderdorp. De ontvangst aan boord de “Princess” met koffie en gebak was een 
goed begin van een prachtige en zeer afwisselende vaartocht over de Kagerplassen, de Oude Rijn, door o.a.  
Woubrugge en Alphen.  De weergoden waren ons redelijk gunstig gestemd. De dagen voor en na onze tocht 
waren erg warm. Wij hadden een droge, bewolkte en winderige dag. Na zo’n twee uur varen werd het uitste-
kende buffet opgediend. Vanwege het grote aantal deelnemers moesten enkele deelnemers hun maaltijd op het 
bovendek gebruiken. De stemming werd er niet minder om.  
Omdat onverwachte werkzaamheden een rondtocht onmogelijk maakte, werd praktisch dezelfde weg terug 
gevaren, maar daar hebben weinigen veel van gemerkt door het ophalen van zoveel oude herinneringen. De 
terugvaart over de Kagerplassen bracht ons dwars door een aantal zeilwedstrijden; wat spannende momenten, 
maar gelukkig geen ongelukken. In de bussen terug was een goed gevoel over deze dag en werd alweer uitge-
keken naar de vaartocht van volgend jaar.  
 

   
  
Meerdaagse stedentrip Dresden 19 t/m 22 september   
19 september was DE dag van het begin van een GEWELDIGE reis naar Dresden. We vertrokken iets later dan 
gepland, omdat een ‘jong’ stelletje zich had verslapen. Onze buschauffeur Andries reed ons in een zeer luxe bus 
binnen 9 uur naar Dresden. Daar keken we direct al onze ogen uit. Het hotel stond in een winkelcentrum. Na 
even rust en inspectie van de kamers zijn we de omgeving gaan verkennen.  
Vrijdag startten we (na een goed ontbijt) om 9.00 uur met een stadstour (1 uur bus & 2 uur wandeling) o.b.v 
twee gidsen. Deze tour was indrukwekkend mooi. Oude en nieuwe gebouwen door elkaar, een prachtige groene 
en schone stad en dat allemaal op korte loopafstand van het hotel. Deze middag heeft een ieder genoten van 
zijn vrije tijd. Laat in de avond hebben enkele reisgenoten nog wat bijgepraat (trein laten ontsporen!!! (Dirk 
en/of Huub)) en lekker gedronken in de lobby van het hotel. Dat was bere gezellig, een latertje dus.  
 

   
 
Zaterdag was een dag dat een ieder zelf zijn/haar programma samenstelde. Van het genieten van een concert, 
bezoeken van kerken/musea, rijden met de trein/tram/fietsen langs de Elbe tot wandelen door de mooie parken 
en winkels was dit ook weer een ‘dag die men niet zo snel vergeten zal’ (Guus Meeuwis). 
 



 
 
Zondagochtend kon iedereen rustig aan doen, lekker lang op bed blijven liggen, koffer(s) inpakken of wat langer 
ontbijten voor we om stipt 10.00 uur vertrokken richting Utrecht. Onderweg hebben we heerlijk gedineerd bij 
Sonsbeek in Arnhem en nagenoten: het waren vier geweldige dagen!  
Vrienden, collega’s, kennissen en familie (nazaten van August) BEDANKT.  
 

Fietsen en wandelen 27 september 
De jaarlijkse PV activiteit wandelen en fietsen werd dit jaar ten zuiden van Nijmegen gehouden. 8 fietsers en 5 
wandelaars gingen met mooi weer en een goed humeur op stap. De fietsers reden ruim 100 km met 1150 
hoogtemeters en de wandelaars liepen ruim 15 km. De stuwwal ten zuiden van Nijmegen kent diverse smalle 
maar toch pittige klimweggetjes. Niet lang maar wel genoeg stijging om flink te moeten schakelen. De tocht 
ging deels door het Duitse Reichswald.  
De wandelaars liepen de N70 Natuurroute tussen Nijmegen en de Duitse grens, 16 kilometer op en af tussen 
Beek en Berg en Dal. Het accent lag hierin meer op gezellig babbelen, goed om je heen kijken en af en toe de 
interne mens versterken dan op de fysieke prestatie, hoewel die er ook niet om loog. 
 

     
 
Wijnproeverij 10 oktober 
Ongeveer 20 liefhebbers kregen in Fort Jutphaas een rondleiding, bottelden hun eigen fles en proefden zowel 
wijn als port samen met een aantal heerlijke hier goed bijpassende kazen. 
 

     
 
Sinterklaasfeest 27 november 
 

       



 
Ongeveer 110 kinderen van RWS’ers zijn in Westraven bezocht door Sinterklaas. De goedheiligman arriveerde 
geheel volgens traditie met een RWS-boot bij het pand. Dat leidde wel tot kritische vragen bij het jonge publiek, 
want die boot was toch van pappa en niet van de Sint? Gelukkig kon een improviserende Piet vertellen dat RWS 
ook Sint af en toe helpt.  
Na aankomst werden Sint en Pieten welkom geheten de HID van Midden Nederland, Theo van de Gazelle. 
Daarna was het podium aan de kinderen,die Sint voor zijn komst beloonden met tekeningen, liedjes, wortels 
voor het paard Amerigo en versierde mandarijnen. Tot slot waren natuurlijk de kinderen aan de beurt om 
cadeaus te ontvangen. 
 
Kerstmarkt Antwerpen 13 december 
Heerlijk om weer samen een reisje te maken. Dit keer naar Antwerpen. Om 8.30 uur vertrokken we met een 
bus vol enthousiaste mensen. Gezellig. Zonder een tussenstop kwamen we tijdig in Antwerpen aan. De meeste 
winkels moesten de deuren nog openen, dus zijn we eerst iets gaan eten en drinken. Veel calorieën verder be-
gonnen we met onze tocht door de binnenstad. Wat veel winkels en gezellige kerstmarktkraampjes. Gelukkig 
hebben we voldoende tijd om al het pracht en praal te bewonderen en te kopen. Om 18.00 uur was ieder moe 
en hongerig. Zonder veel oponthoud kwamen we vroegtijdig aan bij het restaurant te Breda. Eerst werden de 
kerstcadeautjes (max. € 2,00) verzameld en uitgereikt. Nadat de magen gevuld waren met lekkere gerechten, 
werden we weer veilig door de buschauffeur bij Westraven afgezet. Dit was weer een super gezellige 
kerstmarktreis. 
 

     
 
Eindejaarsdiner senioren 20 december 
Met een record van meer dan 100 deelnemers, er moest een tafel worden bij gezet, was op 20 december het 
jaarlijkse kerstbuffet voor senioren.  
We hebben gelukkig ook dit keer weer een aantal nieuwe ouderen kunnen verwelkomen. De nieuwe ouderen 
van vorig jaar was het zo goed bevallen dat deze nu met echtgenoot/partner aanschoven. Ook de mond tot 
mond reclame door de deelnemers heeft zijn vruchten afgeworpen. Veel oud medewerkers die voorheen hadden 
aangegeven geen behoefte te hebben aan deze activiteit zijn daardoor op hun eerdere mening terug gekomen. 
De organisatie (seniorenraad) is daar heel blij mee. 
 

   
 

Het concept van live-cooking  bij Van der Valk in Vianen is de laatste jaren zo goed bevallen dat niet getwijfeld 
was, om daar weer voor te kiezen. Het aanbod van voorafjes was voor menigeen zo ruim dat daar al een 
volledige maaltijd mee genoten kon worden, wat dan ook door enkelen werd gedaan. Met een toetje erbij zaten 
de niet zo jonge buikjes snel vol. Daarentegen genoten of probeerden veel deelnemers  alle mogelijke gerech-
ten, al dan niet ter plaatse gewokt, gebakken, gekookt enz. Ook voor hen was er nog een zeer uitgebreide  
 



 
 
dessert tafel met voor elk wat wils. Tijd voor napraten was er eigenlijk weer niet genoeg, maar tegen half tien 
verlieten de laatste gasten het restaurant en kon de organisatie voldaan huiswaarts gaan. 
 
 
Doorkijkje 2014 
In 2014 staan net als vorig jaar weer vertrouwde activiteiten op de 
kalender. Maar ook nieuwe activiteiten zoals een bierproefavond 
i.p.v. een wijnproefavond. In 2014 staan ook weer meerdaagse 
trip op het programma: in september naar Barcelona en in naar 
Hamburg in kerstsferen.  
 

Het hele overzicht staat in onze jaarkalender 2014.  
De samenwerking met PV-Westraven en PV De Peilstok zetten we 
voort. 
 
 
Bestuursleden in 2013 
Ger Nagtegaal (voorzitter) 
Bouke Boevink (vice-voorzitter) 
Sylvia Kramer (2de vice-voorzitter) 
Ria Slot (secretaris) 
Ineke van Bree-Poll (2de secretaris) 
Ardjoen Sheoratan (penningmeester) 
Heidy O’Niel (ledenadministratie/penningmeester) 
Martine van Dalfsen (algemeen bestuurslid) 
Rick van der Molen (algemeen bestuurslid) 
Wil Emmen (algemeen bestuurslid) 
 


