
 

 

Jaarverslag 2009 
 

Dit verslag geeft een overzicht van de activiteiten van 2009. Een succesvol jaar waarbij de meeste 
van de geplande activiteiten door zijn gegaan. Tevens was er een nieuwe activiteit “de Utregtse 
zeildag” die zeker een vervolg krijgt in 2010. Een deel van de activiteiten zijn ook opengesteld voor 
alle medewerkers van Westraven. Alleen de schildercursus en de Winter-Efteling zijn specifiek voor 
de medewerkers van RDU georganiseerd, evenals de seniorenactiviteiten voor de oud-RWS-Utrecht 
medewerkers.  
 
Nieuwjaarsreceptie (januari) 

Op 5 januari organiseerde de PV aansluitend aan de nieuwjaarsreceptie een rondleiding voor 
belangstellende senioren door het nieuwe Westraven. Ruim 20 senioren maakten hiervan gebruik. 
Allereerst werd het LEF bezocht, wat verwondering en bewondering teweeg bracht. Vervolgens 
bezochten we de verdiepingen in zowel de hoog- als laagbouw waar de dienst Utrecht gehuisvest is. 
De groep senioren vond het leuk om de veranderingen te zien en te weten hoe we er nu bijzitten. 
 

           
 

Algemene ledenvergadering (april) 

Bij de algemene ledenvergadering is er niets aan de samenstelling van het bestuur veranderd. De 
bestaande bestuursleden zijn allemaal aangebleven.  
Er is besloten om vanuit de RDU te kijken naar een mogelijke Westraven personeelsvereniging. 
Hierbij wordt gedacht aan een soort ‘SVP-VW-vorm’. Dit houdt in dat alle diensten binnen Westraven 
een eigen PV opzetten/behouden en dat er een overkoepelende organisatie komt die de gezamenlijke 
activiteiten trekt. Elke afzonderlijke PV kan dan nog steeds iets specifieks voor de eigen leden 
organiseren.  
 

Vaartocht senioren (mei) 

Op 25 mei stonden ‘s morgens twee bussen gereed bij Blokhoeve in Nieuwegein. 
Dit jaar was Zwolle het reisdoel. Daar lag het fraaie ms. Nirvana  op ons te wachten. 
De koffie en het gebak stonden al klaar. Na het los gooien van de trossen volgde een prachtige 
vaartocht langs de oude Hanzestad Kampen richting Ketelmeer en Ketelbrug. We gingen langs het 
grote baggerdepot en vervolgens via het Zware Water langs de leuke plaatsjes Genemuiden en 
Hasselt weer terug naar Zwolle. 

 



 

 
Onderweg werd de interne mens goed verzorgd door middel van een heerlijk warm en koud buffet. 
Om de terugweg niet met een lege maag te hoeven doorstaan, werd vlak voor het ontschepen nog 
een heerlijke krentenwegge geserveerd. 
Nog niet moe van het praten werd in een fantastische sfeer de terug reis aanvaard en wordt al 
uitgekeken naar de volgende senioren activiteit. 
 
Motordriedaagse (mei) 

Nadrin, vlakbij het Belgische Bastogne, was dit jaar het reisdoel voor de 26 deelnemers. Het hotel 
was exclusief voor ons, op een schitterende locatie, en met heuse uitkijktoren die zicht gaf over het 
dal van de Ourthe. De wegen voerden over ons door de Ardennen met veel bochtenwerk en soms 
zelfs een steil hellinkje. Op de tweede dag gaven de organisatoren een workshop over hoe te rijden 
in het Belgische landschap. Om, ook in de kleine uurtjes, niet te vergeten met wie je ook al weer op 
stap was, had de organisatie voor RUM-TT shirts gezorgd. De bedoeling is dat er elk jaar een nieuwe 
datum en jaartal toegevoegd kan worden. 
Nog even voor de duidelijkheid RUM-TT staat voor: 
Rijkwaterstaat Utrecht Motor-ToerTocht en heeft echt niets met het caribische drinkbare goedje te 
maken. 
 

 

 

 

 

 
 
Utregse zeildag (juni) 
Vooraf was het best spannend hoe het zou gaan met de eerste Utregse Zeildag. De opzet van deze 
zeildag is om collega’s kennis te laten maken met zeilen. Hoe is het om te varen op de wind? Hoe 
voelt het om midden op het water te zijn met om je heen alleen het geluid van golven, de wind en 
vogels. Twintig collega’s van RDU en DI hadden zich aangemeld en gingen na uitleg van de 
instructeurs het water op, zoals het hoort zonder buitenboord motor. Het weer zat mee: onder een 
fantastisch mooi wolkendek stond er voldoende wind. En omdat op de Loosdrechtse Plassen geen 
andere boten waren, hadden we al het water voor onszelf.  

   



 

 
Voor velen was het de eerste keer aan het roer en de schoten. Zij waren geconcentreerd bezig met 
windoriëntatie en zeilstanden. Een aantal had al zeilervaring en ging aan de slag om hun 
zeilvaardigheid te verbeteren. ’s Middags werd er een korte wedstrijd gevaren. 
 
Uit de enquête na afloop bleek dat de eerste Utregse Zeildag goed is ontvangen. De deelnemers 
waren enthousiast en de zeilschool had het prima geregeld. 
De Utregse Zeildag 2009 voldeed ruimschoots aan de wens van de deelnemers om kennis te maken 
met zeilen voor een lage prijs. Bijna alle deelnemers gaven aan volgend jaar weer mee te willen 
doen. In 2010 staat de Utregse Zeildag weer op de kalender: nu op 20 mei 2010. 
 
Fiets/wandeldag (september) 
Op 11 september reed de bus met 25 personen naar Zuid-Limburg. Dit jaar was er minder 
belangstelling voor het fietsen en wandelen, in de bus zaten 10 fietsers die 100 of 50 km door de 
heuvels gingen fietsen. Eerder dit jaar, in juni, ging een dagtocht naar Maastricht niet door wegens 
te weinig belangstelling. Nu wilden er wel 15 mensen mee voor een stadswandeling in Maastricht en 
aansluitend vrije (winkel)tijd in de mooiste stad van het land. 
 

Schilderdag (augustus) 

Op zaterdag 10 oktober organiseerde de PV voor de vierde keer een schilderdag. Na drie jaar op 
buitenlocaties gewerkt te hebben (Schipbrug, stuw Hagestein en de Irenesluizen) dit jaar eens een 
andere aanpak. 
Om 10 uur ’s ochtends verzamelden de 12 deelnemers in het buurthuis van de wijk Galecop in 
Nieuwegein. Nieuwegeins kunstenaar Henk Kroezen gaf eerst uitleg aan de hand van eigen werk. Zo 
mooi, dat de moed een aantal deelnemers direct in de schoenen zonk, maar alles kwam goed!  
Daarna gingen we met potlood en papier kort naar buiten naar de Galecopperdijk. Prachtige 
knotwilgen staan daar en Henk leerde ons daar eens met heel andere ogen naar te kijken. Met de 
knotwilgen op schets, camera of in het hoofd gingen we binnen aan de slag.  
Met acrylverf toverde iedereen op geheel eigen wijze wat moois op papier, waarbij alternatief 
kleurgebruik een leuke uitdaging bleek. Sommige deelnemers waren heel verrast over wat ze zelf 
maakten. Dat is het leuke van deze bezigheid en echt iedereen, ook een beginneling, weet op zo’n 
dag wat leuks te maken. De finishing touch werd gelegd met inkt, voor veel deelnemers een hele 
verassing wat dat voor speciale effecten gaf.  
Rond 16 uur openden we onze eindexpositie. Onder het genot van een glaasje bekeken en bespraken 
we elkaars werk. En we werden het snel eens met elkaar: volgend jaar weer op deze manier! 
 

        
 

 

Kindersinterklaas (november) 

Op woensdagmiddag 25 november was het zover en werd Rijkswaterstaat verrast met de komst van 
Sinterklaas met wel 8 Pieten in zijn kielzog. Sinterklaas kwam aanvaren met de RWS 59 die voor 
deze gelegenheid was omgetoverd tot de pakjesboot uit Spanje. Hij werd op de oever verwelkomd  



 

 
door meer dan 100 kinderen die hem allemaal toezongen en muziek maakten met wel 100 
sambaballen.  
Toen Sinterklaas plaats had genomen op zijn grote stoel, kon het feest beginnen. Er was een 
optreden van circus Flop en Fiasco die de kinderen met hun grappen en grollen goed vermaakten. 
Daarnaast konden de kinderen en de ouders er zelf ook wat van, want iedereen danste mee met de 
“Sjoe-sjoe-wah” en liep mee met de polonaise, zelfs Sinterklaas ging helemaal los!  
Natuurlijk was er voor de kinderen genoeg limonade met feestelijke rietjes, verzorgd door een hele 
lieve juffrouw achter de kar en waren er genoeg pepernoten van de Zwarte Pieten. Sinterklaas 
haalde jong en oud nog even naar voren voor een goed gesprek en daarna was er voor iedereen een 
cadeau. 
Toen Sinterklaas weer afscheid nam en we onze kelen schor hebben gezongen, togen alle kinderen 
tevreden weer naar huis. Het was een hele gezellige middag.  
 

         
 

 

Kerstdiner senioren (december) 

Het was besneeuwd en koud, maar de echte oude Rijkswaterstaters zijn die-hards. 
Dus waren er op 18 december ongeveer 70 ouderen aanwezig bij het jaarlijkse Kerstdiner, ditmaal 
bij ‘De Roskam’ in Houten. 
In een heel gezellige zaal werd van een warm/koud buffet genoten met een bij het winterse weer 
passende ijstaart als nagerecht. 
Zoals gebruikelijk werden veel oude en soms half vergeten belevenissen opgehaald. De 
aanwezigheid van enkele nieuwe gezichten waren ook een bron voor andere verhalen en anekdotes. 
Voordat we het wisten waren we vier uur verder en moest er afscheid van elkaar worden genomen.  

 

 
 



 

 

Kerstmarkt Antwerpen (december) 

Op 11 december 2009 hadden wij weer een kerstmarktreis. Om 8.30 uur vertrokken 2 volle bussen 
vanuit Westraven naar Antwerpen. 
Na een korte reis van een kleine 2 uur zijn we aangekomen in Antwerpen. Als eerste wat koffie/thee 
met gebak genuttigd.  Iedereen ging zijn/haar eigen kant op. Er was veel moois te bezichtigen in het 
centrum van Antwerpen. Uiteraard de kerstmarkt op de Groenplaats, maar ook de OLV-kathedraal, 
de winkels en vooral de juweliers zaken. 
 
Na een hoop gezien, gedaan en gekocht te hebben, werd het toch weer tijd om te gaan verzamelen. 
Om 17.30 uur vertrokken wij richting Breda. In de bus 2 waren de collega’s nog niet moe van een 
dagje Antwerpen. In deze bus werden liedje gezongen en de gekochte spullen werden getoond. Wel 
jammer dat bepaalde gekochte spullen niet geshowd werden. Tip voor de volgende keer: een 
modeshow organiseren. In bus 1 waren ze moe en hongerig. In Breda aangekomen werden de 
hongerige maagjes verwend met een heerlijke chinees/oriëntaals buffet. Het buffet was GEWELDIG,  
ZALIG en VERRUKKELIJK. Rond 21.15 uur vertrokken we weer richting Westraven, waar we rond 
22.15 uur aankwamen. We kunnen concluderen dat dit weer een geslaagd kerstmarktreis was.  
 

     
 
 
Familiedag Winterefteling en de Sound of Music (december) 

Ook dit jaar werd er weer een familie uitstapje georganiseerd, wederom naar de Winter-Efteling. 
Even leek het niet te lukken vanwege te weinig aanmeldingen, maar na een herhalingsoproep waren 
er toch voldoende deelnemers. De reis viel in een week van sneeuw en ijzel, dus was het tot het 
laatste moment onzeker of het wel door kon gaan. Gelukkig waren de weergoden ons gunstig 
gestemd en konden we dinsdag 22 december met een bijna volle bus vertrekken. 
De heenreis verliep zeer voorspoedig en we waren om er even 11.00 uur. Tot 14 uur had iedereen 
eigen tijd in de Winter-Efteling. Wellicht door de weersvoorspelling waren er niet al te veel 
bezoekers, waardoor de wachttijden bij de attracties heerlijk kort waren. Bij sommige konden we 
zelfs zo doorlopen, een zeer ongebruikelijke situatie voor de Winter-Efteling. Om 14 uur begon de 
musical de Sound of Music. Ook hier was de zaal bij lange na niet vol, waardoor we ruim konden 
zitten. De musical was zeer goed opgezet en werd door zeer goede acteurs en zangers 
gepresenteerd, iedereen was een beetje onder de indruk van zoveel klank en zuiverheid in de 
stemmen. 
De musical duurde tot 16.45 uur, waarna we gelijk konden genieten van een prachtig schouwspel 
van licht in de Winter-Efteling. Ook leuk was dat er op verschillende plekken in het park houtvuren 
waren aangestoken waardoor we ons tussendoor lekker konden verwarmen.  
 
 



 

 
Na een leuke dag werd de terugtocht weer ingezet met de bus. Ook deze reis verliep zeer 
voorspoedig, dankzij de olijke chauffeur die we hadden. We konden terugzien op een geslaagd 
bezoek en wellicht volgend jaar voor herhaling vatbaar. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Doorkijkje 

In 2010 gaat de PV door op de ingeslagen weg. De activiteiten zoals fietsen, motordriedaagse, 
schilderdag, sinterklaas, kerstmarkt en gezinsdag in de kerstvakantie staan weer op de kalender en 
een aantal activiteiten zijn voor alle medewerkers van de vier diensten in Utrecht. We gaan zeker 
weer door met de Utregse zeildag en die dag krijgt ook nog een staartje. 
Dit jaar zullen we wederom zelf geen stedentrip organiseren, maar via de landelijke SVP-VW, twee 
weekenden in juni naar Boedapest gaan. 
Specifiek voor de senioren staan de vaartocht en het kerstdiner weer op de rol. 
 
Bestuursleden in 2009 
Ger Nagtegaal (voorzitter) 
Bouke Boevink (vice-voorzitter) 
Sylvia Kramer (2de vice-voorzitter) 
Monique Bouwman (secretaris) 
Ineke van Bree-Poll (2de secretaris) 
Ardjoen Sheoratan (penningmeester) 
Heidy O’Niel (ledenadministratie/penningmeester) 
Martine van Dalfsen 
Teus Brouwer 
Wil Emmen 
 
Wist u dat ? 

Iedereen in tijdelijke dienst of vaste dienst van RWS-Utrecht lid kan worden. Je kunt ook een 
lidmaatschap voor twee personen aangaan. Je mag dan iedereen meenemen die je wilt (behalve een 
collega). 
Lidmaatschap per jaar is 15 euro of 21 euro voor twee personen. Kijk voor meer info op intranet-
Utrecht( dit geldt niet voor de senioren). Je vindt de PV onder de rubriek medewerkers. 


